Luister! Verheug u! Een grandioos maritiem spektakel werpt zijn majestueuze schaduw vooruit! In het
gedenkwaardige jaar 1995, als een heldere echo op de noordelijke 'Palingtocht' die de glinsterende
vloot naar het roemruchte SAIL Amsterdam geleidde, werd de glorierijke 'Zalmtocht' geboren!

Ontsproten uit het hart van het pittoreske Woudrichem, de unieke plek waar de machtige rivieren
Maas en Waal tezamen komen, en uit de visionaire geesten van de VBZ (de Vereniging tot Behoud
van de Zalmschouw) en het Visserijmuseum, ontvouwde zich een ongeévenaard initiatief: een
triomfantelijke aanbrengtocht naar het bruisende hart van SAIL Amsterdam. Rechtstreeks vanuit het
zonnige zuiden, in een vloot van (voornamelijk) historische vissersvaartuigen — de legendarische
zalmschouwen! Deze gracieuze schepen, eens een alledaags gezicht op onze machtige rivieren, waren
de trouwe metgezellen van de zalmvissers, die hun kostbare vangst binnenhaalden.

En laat ik u vertellen, de reis van de Zalmtocht in 1995 begon in het prachtige Woudrichem, waar de
toon direct gezet was voor een onvergetelijk avontuur! Deelnemers aan deze historische tocht
herinneren zich levendig wie de hoofdsponsor van Sail was. Dat was Woudrichem. “Veel groen en
wit” doelend op de overvloed aan drank en vis.

Een dergelijke reis naar een evenement van de allure van SAIL Amsterdam is een prachtige
gelegenheid om ons onschatbare Varend Erfgoed op een schitterend voetstuk te plaatsen! De
'Zalmtocht' doorkruist met trots diverse pittoreske oorden en biedt eenieder de unieke kans om de
tijdloze schoonheid van onze historische schepen te aanschouwen en te koesteren, net zoals wij dat
met zoveel passie doen. Van Vreeswijk, waar de aankomst in 1995 de menigte deed denken aan een
Europees kampioenschap voetbal, tot Gouda, waar men verbaasd was dat de schippers gewoon hun
dagelijks leven leidden en geen voorstelling gaven, de tocht was een aaneenschakeling van
memorabele momenten.

Vanaf de allereerste, baanbrekende editie ontpopte de 'Zalmtocht' zich als een fenomenaal succes, met
een adembenemend hoogtepunt van maar liefst 100 deelnemende schepen! Naast een indrukwekkende
armada van circa 54 zalmschouwen, sierden ook machtige sleepboten, robuuste vrachtschepen en
elegante zeilschepen het glinsterende water.

De reis in 1995 was niet zonder haar uitdagingen en komische momenten. Zo herinneren deelnemers
zich de "enthousiaste" sleepbootkapiteins op het Merwedekanaal en de verwarring bij een sluis, waar
rood licht op het water evenveel betekende als aan land: stoppen! En laten we de anekdote niet
vergeten over de schipper die meerdere keren in de "huik" moest ontlasten bij temperaturen boven de
50 graden!

De huidige, veelbelovende editie start de epische reis in het historische vestingstadje Woudrichem,
waar de machtige rivieren Maas en Waal tezamen komen. Daarna gaat de tocht verder. Eerst naar de
sfeervolle wateren van Vreeswijk, de schippersplaats aan de Lek met haar rijke
binnenvaartgeschiedenis. Dan naar het bekoorlijke Gouda, de Kaasstad aan de Gouwe met haar
prachtige Sint-Janskerk. Vervolgens naar het idyllische Oude Wetering, genesteld in het vredige
Groene Hart of naar het schilderachtige Ouderkerk aan de Amstel, waar de tijd lijkt stil te staan.

De vloot verzamelt zich uiteindelijk in het bedrijvige Zaandam voor het grandioze SAIL Amsterdam!
In elke aangedane plaats is er een rijk en gevarieerd programma voor de deelnemende schepen. En
voor u, geachte toeschouwer, is dit een unieke kans om deze majestueuze schepen in volle glorie te
bewonderen! Mis dit onvergetelijke schouwspel niet!



